
















































































PIANOSPEL

Het speelt piano ergens in de straat.
Luisterend, word ik langzaam weggeleid.
Er openen zich deuren, doodstil schrijdt -
gij voorwaarts met uw hunkerend gelaat.

Gij zet u neer met handen sterk en slank,
en slaat de tonen van het leven aan.

Ik zie uw ogen wijder opengaan

achter een hoge woekering van klank.

Zolang ik u bereik, is niets voorbij, '
maar alles bloeit veel feller dan voorheen.
Nu roept gij leven op uit stof en steen,

en brandt het in uzelve en in mij.

De zee, de hemel, alles wat den dood
te boven is, wordt u tot machtsgebied,
en elke ademtocht van u geschiedt
gelijk de vuren van het morgenrood,

open en waaiend, nergens door gestuit,
maar waaiende al meer tot droom verzacht.

Ik hoor u niet meer spelen. Het is nacht,
wanneer ik moedeloos mijn ogen sluit.












MIDDAG

Weer wordt mij te verstaan gegeven
dat alle bronnen van haar leven

zijn leeggezogen en verdroogd.

De middag doet de vlammen branden,
waarin haar eindigheid belandde,

eer zij tot stilte werd verhoogd.

Verwelkte bladeren bedekken

de koude, zwartgeronnen plekken,
die zij met angst getekend heeft;
het ritselt overal van dromen,

die zijn verwaaid en omgekomen,
eer zij zich hadden uitgeleefd.

Steeds moet ik lopen en gebaren
om zekerheden te vergaren,

die de bezinning mij ontzegt;
voortdurend alles openbreken,
waaraan haar leven is bezweken;
een stom en ademloos gevecht.

Nog waait het door mijn huid, nog zingen
duizenden onbespraakte dingen

verloren weten door mij heen,

maar elke morgen moet weer trachten

de brand der tranen te verzachten,

die ik ontwakend om haar ween.






MIDDERNACHT

Nergens buiten het nachtelijke
ademt het leven mij zo hevig aan,
dat ik het als verwoesting kan verstaan.

Nooit vind ik meer ten eind gedachte
wezenlijkheden, kernen van kristal,
die ik tot in den avond redden zal.

Nauwelijks waait het donker open,
of weggevaagde stemmen rijzen weer
uit hun vergeefse, eeuwige weleer.

Driftig begin ik voort te lopen,
angst die zich aan het laatste vuur betwist,
dat ergens in de wereldruimte gist.

Met moordende verbeeldingen beladen,
wankelt mijn hart het middernachtzijn toe,
terwijl ik mij van alle tijd ontdoe.

Ik zie de zwarte, ronde aarde baden
in dode wateren van eenzaambheid,
waarover een verloren waaien schrijdt.












NANACHT

Wij wachtten op de morgen, op het licht; -
wij rustten in elkanders stroomgebied

en naderden de eeuwigheid zo dicht

als nimmer in den open dag geschiedt.

Ik kon de warmte van haar aangezicht
ademen voelen over mijn bestaan;

haar rijpe armen tilden het gewicht

der loden eenzaamheid uit mij vandaan.

Een windvlaag roerde zacht aan het gordijn

en vloeide uit in mijn, geruste grond.

Al het vergeefse kreeg een vreemde zin:
de diepte van haar ogen en haar mond,

de bleke morgen die niet ver kon zijn

en mij reeds met een nieuwe nacht verbond.
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LATE MELODIE

"Ik hoor het avonduur, ik zie
de wind vervliegen in de nacht,
ik ken de late melodie,
waarmee zij op mijn komen wacht.

Gesloten lippen doen mij meer
vernemen dan ik ooit verstond,
toen ik bedachtzaam heen en weer
kon schrijden voor een horizont.

Zij wacht en weet dat ik haar niet
kan naderen met het geluid

der minnaars wier gebaar een lied
rondom de hartsbeminde sluit.

Ik haal alleen nog hemel neer

in de begrenzing van haar nacht,
ik ken de kleine stem niet meer,
die zelden schreit en somtijds lacht;

noch het verzwijgen van den dood,
waarop de liefde was gericht.

Alles wordt angstig en zo groot,
dat zij er in verloren ligt

gelijk een steen in een ravijn.

Zij heeft de kleine stem niet meer,
en nog waait soms wat zonneschijn
van hare lippen op mij neer.
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HET ONVERGETENE

Alles wat onvergeten blijven moet:
haar stem des avonds in de stille lucht,
het schrijden, zee en hemel tegemoet,
gelijk een nimmer achterhaald gerucht;

de huizen, waar het kleine wonen was
der stervelingen die geen uur ontgaat;
en wij, de vreemdelingen, van een ras
dat nergens sporen in de tijden laat.

Geen woorden kunnen baten voor de pijn,
waarmee ik het verledene ervaar,
maar zwijgende zou ik verteren.

Zo lang er stilten achter klanken zijn,
tracht ik naar het verlossende gebaar
dat dood en duister kan bezweren.






